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Voorwoord 
 

Het septembernummer! Het ‘seizoen’ start weer en hopelijk met een mooie nazomer.  

 

Afgelopen zondag zijn de nieuwe ambtsdragers bevestigd, fijn dat de kerkenraad weer 

compleet is. Van de preek van zondag is in mijn gedachten gebleven: wat doe je? Ga je 

mee?  

 

We wensen u veel leesplezier, 

 

De Redactie van Rondom de Kerk, 

 

John en Joke van Oudenallen 

Mirjam van der Knaap 

Leni de Jong 

 

 

 

PS 

de volgende redactievergadering is gepland op 23 oktober 2023 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanuit de kerkenraadskamer 

 

Een vakantieervaring 
 

Tijdens onze vakantie heeft de gemeente door middel van een gedicht afscheid genomen 

van een voorganger. 

Op diezelfde zondag waren wij in een kerk in Duitsland waar ook een voorganger afscheid 

nam van een gemeente. Het bijzondere was dat deze voorganger niet een passend gedicht 

bij de preek had maar de hele preek in dichtvorm hield! 

 

Het was niet altijd goed te volgen voor ons omdat hij ook dialect gebruikte. Hij heeft, als 

antwoord op onze vraag, de preek/het gedicht gemaild zodat we het nog eens na kunnen 

lezen. 

 

In deze preek bespreekt hij 6 fundamentele punten voor de kerk. 

1. De Bijbel, als basis, om het Woord te horen en er naar te leven. 

2. Zijn we zichtbaar als verloste mensen? Zijn we daar dankbaar voor en blij om net 

zoals er blijdschap is bij de engelen als er een zondaar tot bekering komt (Luc 

15:10)? 

3. De gemeente, alle leden die naar elkaar omzien en hulp bieden aan mensen die dat 

nodig hebben. Dat alles omdat ze geleid worden door de Heilige Geest. 

4. Muziek, door God gegeven tot troost, bemoediging en plezier. 

5. De voorganger, hij heeft een verantwoordelijke taak. Het is belangrijk dat er voor hem 

gebeden wordt. 

6. Oecumene, zoek met elkaar naar overeenkomsten en let niet op kleine, onbelangrijke 

verschillen. 

 

Ik denk dat deze 6 punten ook voor onze gemeente belangrijk zijn. 

 

Els Okker 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 



Van uw predikant 
 

Zweven en kraaien 
 
Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht 
en Hij boog zich naar mij toe (psalm 40) 
 
Toen ik nog bij de supermarkt in Utrecht werkte moest ik er vroeg uit. Nog voor 7 uur pakte ik 
dan de bus vanuit Wageningen. In de zomer was dat geen probleem. In de winter echter was 
het koud. Het vroor en ik rilde. En wachtte. Op de bus. En als die dan om de hoek kwam 
zetten dan lichtte mijn blik op. De bus werd steeds groter en groter totdat die stil stond voor 
mijn neus en ik alleen nog maar de bus zag en de warmte voelde als de deur openging. Ik 
had natuurlijk ook niet op de bus kunnen wachten en alvast zelf naar Utrecht kunnen fietsen. 
Dan was ik er niet op tijd geweest denk ik. Omdat ik wachtte, ging de rest van de reis veel 
gemakkelijker. 
 
De Here God heeft geen dienstregeling. Maar als we wachten dan komt Hij. En we lezen in 
psalm 40 hoe Hij komt. Als Hij komt, buigt Hij zich naar je toe. Hij vult langzaam maar zeker 
je hele blikveld. Zodat je alleen nog maar God zelf ziet. En dat alleen al is bevrijdend. Want 
alle andere dingen verdwijnen dan achter de grote rug van God uw Vader. Het is verborgen. 
Minder belangrijk. Want God, Hijzelf, de Liefde in eigen persoon, buigt zich naar u toe. 
  
Als een vader zich buigt dan is het om goed te kunnen luisteren. Of om een knuffel te geven. 
Of om zijn kind op te tillen. En in het geval van deze psalm is het laatste het geval: “Hij trok 
mij op uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een 
vaste grond onder mijn voeten.”  Als ik mijn neefje Quinten omhoog til dan kraait ‘ie van 
plezier. En zo is het ook: fantastisch.  Omhoog getild worden door God, dat is: een 
wonderlijke uitredding. Een email die je niet had verwacht. Een Bijbeltekst die speciaal voor 
jou is. Een lied dat je zingt en ineens merk je: nu heb ik contact met God.  
  
Omhoog getild worden door God: dat worden mensen als ze komen te overlijden. Dan valt 
alles weg uit het blikveld en blijft God alleen over. Maar David weet: ook hier en nu is het 
mogelijk om te worden opgetild door God. Om zorgeloos vederlicht een rondje in de lucht te 
draaien en je plezier en geluk in God je Vader te vinden. Hoe? Door te wachten, vol 
verlangen. 
 
Aan het begin van het seizoen staan we weer in de startblokken. We hebben weer allerlei 
plannen. Zou het ons lukken om tussen alle activiteiten door ook te wachten?  
 
Ds. Jan Willem van Dijk 
 
 

 
 
 



Overzicht kerkdiensten 
 

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief” 

 

 

10 september  2023 

 

09.30 uur: Ds. J. Swager, Doornspijk 

19.00 uur: Jeugddienst, spreekster W. Stuy  

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: A. Stolk / Deligt Worship  

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 

 

17 september  2023, voorbereiding Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur: Ds. G.T. Molenaar, Amsterdam   

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (evangelische hogeschool)  

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker 

Organist: A. Stolk  

Kerkauto: Annie v.d. Sar (06-29268694) 

 

 

24 september  2023, Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk   

Collecte: 1. Kerk / 2. Ouderenwerk / 3. tafelcollecte 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: H. v. Oosterom 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

 

1 oktober  2023 

 

09.30 uur: Ds. D. de Jong, Voorthuizen (Israëlzondag)  

19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Kerk en Israël 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Trudy Smit  

Organist: H. Oskam 

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

 

8 oktober  2023 

 

09.30 uur: Ds. J. Swager, Doornspijk  



Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (Leger des Heils)  

Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: W. v. Vliet 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

15 oktober 2023 

 

09.30 uur: Ds. A. Post, Rijnsburg  

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Gain) 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Piet Smit (06-10388500) 

 

 

22 oktober  2023 

 

09.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen  

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Trudy Smit  

Organist: M. Spits 

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 

 

 

 

29 oktober  2023 

 

09.30 uur: Ds. J.W. van Dijk  

19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk (jeugddienst) 

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Krijn Takke  

Organist: A. Grootendorst / Testify 

Kerkauto: Annie v.d. Sar (06-29268694) 

 

 

 

woensdag 1 november 2023, Dankdag 

 

19.30 uur: Ds. J.W. van Dijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Dorcas) 

Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

 

 

5 november  2023, voorbereiding Heilig Avondmaal 

 



09.30 uur: Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennep  

19.00 uur: Ds. J.W. van Dijk 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (de Sleutelbloem) 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: K. Romijn / A. Grootendorst 

Kerkauto: Janco de Vink (0172-409514) 

 

verjaardagen 65+ 

 

Dhr. A. de Jong, Uitweg 10, 3652 LP Woerdense Verlaat – 19 september 

Mevr. A.F. van Leeuwen - den Braber, Aambeeld 2, 2421 MH  Nieuwkoop – 28 september 

Dhr. G. Groenewoud, Floraweg 29, 2432 CD  Noorden – 29 september 

Mevr. N. J. Beukema - v. Leeuwen, De Verbinding 24, 2421 EX  Nieuwkoop – 3 oktober 

Dhr. J. Alblas, Uitweg 16 A, 3652 LR Woerdense Verlaat – 4 oktober 

Mevr. A. Alblas - de Groot, Woerdense Verlaat 15, 3652 LC  W. Verlaat – 4 oktober 

Dhr. J.T. Immerzeel, Aziëlaan 21, 2408 HX Alphen a/d Rijn – 7 oktober 

Mevr. A.M. Groenewoud – Korenstra, Floraweg 29, 2432 CD Noorden – 27 oktober 

 

Bloemen uit de kerk 
02-07 Mevr. J. Takke 

09-07 Dhr A. de Jong 

16-07 Mevr. G. Stam 

23-07 Mevr. H. Noordegraaf 

30-07 Dhr. J. Alblas (Woerdense Verlaat) 

06-08 Dhr G. Groenewoud 

13-08 Mevr. W. Visser 

 Mevr. G. Stam 

20-08 Dhr J. van Leeuwen 

27-08 Mevr. M. van Rijnsoever 

 

 

Samenvatting van de kerkenraadsvergadering juli 2023 

 

Naast de vaste vergaderpunten hebben we in juli gesproken over; 

• belijdenis 

• organisatie startzondag 

• invulling vakantieperiode ambtsdragers 

• beleidsplan 

• Op zoek naar een nieuwe kracht voor de jeugddienstcommissie 

• Mirjam zal na haar aftreden als scriba nog een poosje notulist bij de 

kerkenraadsvergadering blijven. 

 

 

 

 

 



Proefpersonen gezocht! 
 

Momenteel volg ik een (christelijke) opleiding tot wandelcoach. Hierbij ga ik al wandelend 

met mensen in gesprek over een onderwerp wat hen bezighoudt. Daarnaast kun je 

oefeningen doen die het gesprek ondersteunen. Ik zoek proefpersonen in de periode 

september, oktober, november, die het leuk vinden om mij te helpen de (gespreks-

)technieken onder de knie te krijgen.  

 

Momenteel is de doelgroep “vrouw” en moet je een uurtje kunnen wandelen. Mocht je dat 

leuk vinden dan hoor ik het graag! Spreek me aan, bel 0348-691000, app of mail naar 

mirjamvanderknaap@hetnet.nl.  

 

Hartelijke groet Mirjam v.d. Knaap 

 

 

 

Training: Leer luisterend bidden Kamerik  

  
Training Leer luisterend bidden 

God verlangt naar contact met de mens. Van Genesis tot Openbaring zien we hoe God tot 

mensen spreekt en zij naar Hem luisteren en Hem volgen. Heb jij ook een verlangen om te 

luisteren naar Zijn  stem?  

 

 “Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen” Jakobus 4:8  

 

Doe mee met de training Leer luisterend bidden. Tijdens de drie sessies zullen we je 

toerusten, bemoedigen en krijg je handvatten om zelf te oefenen in bidden en luisteren. 

Misschien ben je al bekend met gebed, dan zal het een verdieping zijn en ruimte bieden voor 

nieuwe ontdekkingen. Misschien is luisterend bidden nieuw voor je, dan is er ruimte om een 

nieuwe kant van gebed te onderzoeken en in de praktijk te brengen.   

 

We bidden dat je hierdoor gezegend zal worden en Gods stem zo ook mag leren herkennen 

in je dagelijks leven. Word verrast door wat onze Hemelse Vader gaat doen en zeggen 

tijdens de training Leer luisterend bidden.   

 

Programma:  

In 3 avonden ontdekken we hoe je luisterend kunt bidden.  

Onderwerpen die aan bod komen zijn:   

• hoe spreekt God?   

• stil worden   

• obstakels om Gods stem te verstaan   

• hoe toets ik of iets van God is?   

• hoe kan ik woorden van God doorgeven aan een ander?   

 

Informatie:   

• De kosten voor deze training bedraagt €34,95 voor 3 avonden training en is inclusief 

het 'gebeds-dagboek'  

mailto:mirjamvanderknaap@hetnet.nl


• De training gaat door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 25).    
 
Aanmelden kan hieronder, mocht dit niet lukken stuur dan een mail 
naar trainingen@ewv.nl met uw naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres.  
 
 

Informatie  Rooster  Leerdoelen  Docenten  Inschrijven  

Status  Open inschrijving  

Start  26 oktober 2023  

Einddatum  23 november 2023  

Deelnemers  Er zijn nog plaatsen beschikaar.  

Programmavorm  deeltijd-avond  

Doelgroep  Voor mensen die graag willen leren hoe je Gods stem beter kunt verstaan.  

Kosten  € 34,95  

Meer weten?   

Contactpersoon  Gerjo Pasman  

Telefoonnummer  0342-460010  

E-mail  gerjopasman@ewv.nl  

  

 Training wordt verzorgd door Els Okker.   

• do 26-10-2023  aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.  

• do 9-11-2023   aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.  

• do 23-11-2023  aanvang 19:30 uur Ontmoetingskerk.  

  

Contactpersoon Ontmoetingskerk, Alfons v Leeuwen  

 

  

mailto:trainingen@ewv.nl?subject=Aanmelding
mailto:%20gerjopasman@ewv.nl


 

 

Effata 

 

Hij hoorden niet zijn adem in en uit, 

geen bonzend bloed wanneer hij op een oor lag. 

Geen voetstap, klopsignaal of donderslag 

legde hem uit wat klank was, wat geluid. 

 

Miste verhalen, want zijn wereld zweeg 

een oorverdovend leven lang. 

Zo miste hij, toen Rabbi Jezus kwam, 

alles wat je zomaar gratis te horen kreeg. 

 

Maar Jezus voort de vingers in je oren, 

je ziet hem staan, je voelt gebarentaal, 

hij legt spraakwater op je tong, zegt: Effata. 

 

Wie voelen kan, moet ook nog horen: 

het is Gods stem die door het universum zucht. 

Een groots en wonderlijk gerucht 

 

Ria Borkent 

uit: Schrijfgedichten 

  



Gemeente  zijn 
 

Ook dit jaar willen we als gemeente weer samen  

op gaan trekken, het nieuwe seizoen in. We kunnen  

dat gelukkig op heel veel manieren doen.  

 

Voor de kinderen is de kindernevendienst en, vanaf groep 5 van de basisschool, de club.  

Voor de tieners is er de catechisatie en de tienerdienst. 

Voor iedereen is er het koffiedrinken na de zondagse diensten. 

Voor alle gemeenteleden zijn er ook de gespreksgroepen. 

 

Zo is er een gespreksgroep voor mannen die ongeveer 1 x per maand samen komt. Verder 

zijn er gemeentegroeigroepen die 1 x per 2 weken samenkomen. Ook willen we graag weer 

verschillende korte groepen organiseren.  De korte groepen kiezen zelf hoe vaak ze 

samenkomen en om de hoeveel tijd ze dat doen. Ook het onderwerp wordt door de groep 

zelf bepaald. 

 

Op de startzondag heeft u zich kunnen aanmelden voor  de groepen  maar ook nu bent u 

nog van harte welkom om deel te nemen aan één van de groepen. Neem daarvoor even 

contact op met Els Okker (0172-408678;  elso2411@gmail.com)  

 

 

 

 

Van Klazina van Erk 
 
Een oproep van Jezus om te gaan staan: uit eerbied voor God, Hij die alle 
macht heeft. Om voor Hem te zingen, om Hem te eren loven en te prijzen. 
 
Laat Jezus toe in je hart, Jezus zegt ook: ik zal de Vader bidden  
en Hij zal u een andere trooster geven opdat Hij bij u blijke in der eeuwigheid. 
De Geest der waarheid, dat is de Heilige Geest. De drie-eenheid dat één zijn de 
Vader Zoon en de Heilige Geest met elkaar verbonden. 
 
De Heilige Geest is degene die zijn werk doet als je Jezus volledig toelaat in je hart, 
vervuld bent in Hem. Dan leer je ook Zijn liefde kennen. Het is nog meer 
dan dat je gewoon verliefd wordt op man of vrouw. Dan verlang je ernaar bij die man of 
vrouw te zijn 
 
Maar God lief hebben boven alles en Jezus liefde leren kennen  
en de Heilige Geest die zijn werk doet dat geeft een heerlijk gevoel van binnen. Dat is de 
drie- eenheid. de Heilige Geest leert hoe je wandelen moet. Je hebt de leiding van de Heilige 
Geest nodig in alle op zichten om Jezus te volgen 
 
Jezus onze redder onze middellaar.  Hij is de verlosser van al onze zonden  
daarvoor is Hij naar de aarde gezonden. Door de drie-eenheid mag je 
leren kennen Vader Zoon en de Heilige Geest. 
 
Dat geeft vreugde en blijdschap, het kost ook wel strijd, maar strijd de goede strijd. 

 

 

 

mailto:elso2411@gmail.com


VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 

 

We hebben Het Leger des Heils als jaarproject in 2023 

In de dienst van 8 oktober a.s. zal de 2e collecte voor dit mooie doel zijn 

Tot op heden is er al een mooi bedrag binnen. Maar we gaan graag voor een recordbedrag 

(leg alvast wat collectemunten/geld 

ervoor opzij). 

 

In de jaren daarvoor hadden wij andere jaarprojecten t.w. Mercy ships en De 

Buurtkeuken van de New Life West Kerk in Amsterdam 

Wij hebben contact gehad met Denise Gorissen en met Riske en René de Cock. 

Wij wensen u/jullie heel veel leesplezier. 

 

Denise Gorissen uit Nieuwkoop zat in Senegal en werkt momenteel in Sierra 

Leone. Zij schrijft het volgende: 

 

Kushe! (Hallo in Krio) 

Na bijna twee maanden rust en een hoop gereis, ben ik afgelopen donderdag 

weer aan boord gestapt. Ik merk dat ik nog wel een beetje in dit land moet 

wennen. Senegal was een soort tweede thuis geworden, maar hier moeten we 

weer alles leren. Hoe het verkeer werkt, waar de leuke plekjes zijn, welke 

zinnetjes helpen met de taal en met vrienden maken op straat, etc. 

 

Afgelopen week hadden we de kans om alvast zonder het schip in het land te 

zijn. We bezochten het nieuwe HOPE Center, maakten een planning voor de 

inrichting, ontmoetten onze vrienden in het voorbereidingsteam na lange 

tijd, en namen dit nieuwe land en haar cultuur goed in ons op tijdens het 

rondrijden in de lokale tuktuks. 

 

De nood is groot hier. Dat bevestigde ook het selectieteam dat rondreisde om 

patiënten te zien. En daarom zie ik uit naar de dag dat de eerste patiënt 

ons nieuwe centrum binnengebracht wordt. Ik zie ernaar uit om samen met de 

lokale dagwerkers hoop te brengen aan deze stuk voor stuk prachtige mensen 

die in hun eigen gemeenschap niet gezien worden. Om hen door genezing, maar 

bovenal door liefde, hun waarde in Christus te laten zien! Mercy Ships maakt 

een groot verschil in hun levens. 

 

Dat zeg ik met overtuiging. Omdat ik meer dan eens de transformatie voor 

mijn ogen zag gebeuren in Senegal. En omdat ik pas het volgende hoorde van 

een dagwerker in Senegal. De patiënten vanuit onze missies Senegal hebben 

een grote Whatsappgroep gecreëerd en zijn vrienden geworden. Ze spreken 

regelmatig af met groepen uit dezelfde regio, omdat ze hetzelfde doorgemaakt 

hebben. En, zo gaven ze aan, omdat Mercy Ships de eerste plek ooit was waar 

ze vrienden konden maken. Prijs de Heer! Ik zie uit naar datzelfde effect in 

Sierra Leone. Bidden jullie mee? 

 

Zegen, Denise 

 

 



Start basisschoolclub seizoen 2023 - 2024 
 

Zie je er naar uit om samen met je vrienden te eten, iets te 

leren uit de Bijbel en actief of creatief bezig te zijn en zit je 

in groep 5, 6, 7 of 8? Dan ben je van harte welkom op de 

startmiddag van de basisschoolclub op woensdag 4 

oktober vanaf 14.15 uur in de Schutse, naast de kerk aan 

de Korte Meentweg. De clubavonden zijn vanaf  

woensdagavond 11 oktober 17.45 tot 19.15 uur 1x per 2 

weken.  

  

De leiding van de basisschoolclub 

Herma, Bertjan, Gerard, Siebe en Jacqueline  

 

 

 

Jeugddienst 29 oktober 2023.  
 

De ene jeugddienst is nog niet voorbij of de volgende staat al weer op de planning. 

We gaan er zondag 29 oktober, 19 uur weer een feest van maken. De spreker is “onze 

eigen” Jan Willem van Dijk en het thema even boeiend: Het Koninkrijk van God, wat is dat 

nou eigenlijk?  

 

Is het Koninkrijk van God de Hemel? Het Koninkrijk van God is niet hetzelfde als de Hemel. 

Jezus zegt het zelf “Het Koninkrijk van God is nabij”. Maar waar is het/ hoe zit het nou met 

het Koninkrijk van God? The mystery of the Kingdom. 

Neem je vriend/vriendin, buurman, -vrouw mee om samen dit feest te vieren. De muzikale 

begeleiding is door Testify uit Kamerik. We zien je graag! 

 

Word je ook zo blij van de Jeugddiensten? Kom dan ons team versterken. Na heel veel jaren 

inzet en inbreng van creativiteit en goede ideeën gaat Edwin na dit jaar ons verlaten. Hij is 

toe aan een nieuwe fase. Laat het één van ons weten. 

 

Rick, Edwin, Perry en Aagje 

  



Brood op de plank 
 

Zij zijn naar Hem gekomen, 
drie dagen lang gebleven. 
Zij hebben niets te eten. 

Het Woord van God doet leven. 
 

Hij doet een wonderteken, 
dankt en zegent zeven 

broden en wat visjes 
Hij is een God van geven. 

 
En allen zijn verzadigd, 
maar niet de Farizeeën. 

Die vragen een hemels wonder. 
Hij laat ze staan waar ze stonden. 

 
En zelfs zijn eigen vrienden 

denken nog in het klein. 
zij tobben nog in de boot 

om één enkel brood. 
 

Anton Chardon 
uit: Schrijfgedichten 

 

 
 


